Destek- Şeyli  gurup  yolu  asfalta  hazır 


İlçemiz  Kaymakamı 
Kudret  Kurnaz,  2015 
yılı  iş  planı  kapsamına 
alınan  ve  Haziran  ayı 


içerisinde  yapımına 
başlanan  Destek- 
Şeyhli  grup  yolu  yol  yapım  çalışmalarını  ye¬ 


rinde  inceledi. 

İl  Özel  İdare  Genel 
Sekreteri  A.  Faruk  Aykutlu  ile  birlikte,  İl  Özel 


İdaresi  Yol  Şube  Müdürü  Ali  Özel'den  yol 
yapımı  hakkında  bilgi 
aldı.  Kaymakamımız 
Kudret  Kurnaz;  Yapımına  Haziran  ayında 
başlanan  grup  yolunun 
figüre  serme  çalışmalarının  büyük  oranda 
bittiğini  belirterek;  yapılmakta  olan  yolun, 
Alçakbel,  Şeyhli,  Korubaşı  ve  Kavaloluğu  gibi 
ilçemize  uzak  olan  köylerimizi  Destek  köyü  üzerinden  ilçemize  bağlayan  önemli  bir  yol  olduğunu  belirtti.  Kaymakam  Kudret  Kurnaz; 
"Köylerimizdeki  vatandaşlarımızın  ilçemizin 
imkânlarından  en  iyi 
şekilde  faydalanabilmeleri  için  bu  gibi  ö- 


nemli  yolların  en  iyi  hale  getirilmesi  için  çalışmaların  imkanlar  ölçüsünde  aralıksız  sürecektir."  dedi. 


2001  yılında  ilk  kez 
asfaltlanan  29  kilometre  uzunluğundaki 
Destek-Alçakbel  gurup 
yolu  aynı  zamanda  il¬ 


çemizi  Asarcık  ve  Samsun'a  bağlıyor  olup,  asfaltlama  için  son  aşamaya  gelindi. 


Kumcu  ve  İmtiyaz  Sahihi 

S.  kiırsa  d  GÜNAYDIN 
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Belediye  tarafından  “Uygulamalı 
Proje  Döngüsü  Yönetimi” 


Türk  Eğitim-Sen  Basın  açıklaması  yaptı 
(Bu  Sadece  Başlangıç) 


semineri  düzenlendi 


Taşova  Belediyesi 
tarafından  ve  Orta  Karadeniz  Kalkınma  Ajansı  (OKA)  Teknik 
Destek  Programı  ile 
desteklenen  "Uygulamalı  Proje  Döngüsü 
Yönetimi  Eğitim  semineri  düzenlendi. 

OKA  proje  yönetimi  uzmanı  Fatih  Çatak  tarafından  verilecek  eğitim  Belediye  düğün  salonunda  iki  gün 
sürecek  ve  eğitim  seminerine  kamu  kurum 
ve  kuruluşlarından  otuz  kişi  katıldı. 

Proje  çalışmala¬ 


rının  önemli  olduğunu 
belirten  Belediye  Başkanı  Bayram  Öztürk 
Bugünün  modern 
dünyasında  proje  olmadan  yönünüzü  gidişatınızı  amacınızı  hedefinizi  ve  varmak  istediğiniz  noktayı  tayin 
etmeniz  mümkün  değil.  Hangi  kurumda  çalıştığınız  önemli  değil 
proje  kişinin  amacını 
hedefini  gösterir.  Bugünün  dünyasında  eski 
usul  ifadesi  ile  kör  dövüşü  plansız  programsız  bir  şekilde  hedefine 
varması  mümkün  değil.  Bizim  eğitim  kültü¬ 


rümüzde  de  proje  çalışmaları  çok  eksiktir. 

Proje  dediğimiz 
zaman  devasa  binalarda  çalışanların  olduğu  yer  olarak  anlarız  a- 
ma  öyle  değil.  Aslında 
işin  içine  girdiğinizde 
biraz  uğraş  verdiğinizde  çok  zor  olmadığını  görebilirsiniz. 

Buraya  farklı  kuramlardan  gelen  arkadaşlar  inşallah  sizlerin 
alacağı  eğitim  ve  beraberinde  yapacağınız 
proje  çalışmaları  hem 
ilçemizi  hem  ülkemizin 
gelişmesine  katkı  sağlayacaktır. 

Belediyemiz  açısından  bir  başka  yönü 
ise  proje  kültürünün 
oluşması  ve  algısının 
ortaya  çıkmasıdır"  dedi. 

Seminer  sonunda 
katılımcılara  katılım 
belgesi  verildiği  belirtildi. 


Ziraat  Bankasından 
ekonomiye  destek 


Ziraat  Bankası  il-  halkının  elinde  buluçemiz  şube  Müdürü  Ni-  nan  fiziki  ALTIN'ları  Al- 


minde  alarak  şubemiz¬ 
de  altın  hesabı  açılacaktır.  Böylece  halkımız  saklama  riski  bulunmayan  hesaplarını 
ister  vadeli,  ister  vadesiz  olarak  değerlendirebileceklerdir."  dedi. 

Ziraat  Bankası  Altın  Günleri,  31  Ağustos 
2015  Pazartesi  ve  1 
Eylül  2015  Salı  günü 
mesai  günleri  saatlerinde  banka  şubesinde  gerçekleştirilecek. 


Türk  Eğitim-Sen 
ilçemiz  Temsilciliği, 
hükümetin  ilçe  genelinde  yaptığı  zulüm  ve 
ülke  genelindeki  yanlış 
ve  çarpık  uygulamalar 
nedeni  ile  bir  basın 
açıklaması  yaptı. 

Kamuda  çalışan 
tüm  memurlar  için 
2014-2015yılları  ekonomik  ve  özlük  hakların  kaybı  yönünden 
kayıp  yılları  olmuştur. 
2014  yılında  tüm  çalışanlara  ücret  artışı  olarak  verilen  123,00 
Türk  Lirasını  Yetkili 
Sendika  Memur-Sen 
getirişini,  götürüşünü 
hesap  etmeden  hükümetle  sözleşme  masasında  9  günlük  görüşme  süresini  bile  tam 
kullanmadan  2.  gün 
hemen  kabul  ederek 
bir  zafer  kazanmış  edasıyla  kazanımlar  listesine  eklemiştir. 

Verilen  123,00 
Türk  Lirasının  çalışanların  ücretlerine  net  olarak  yansıyacağını 
söylemişlerdi.  Oysa 
hesaba  katmadıkları 
vergi  dilimi  oranları  idi. 
2014  yılında  her  çalışanın  vergi  matrahı 
11.000  Türk  Lirasını 
geçmesi  halinde  %15 
olan  vergi  oranı,  %20 
ye  çıkarak  123,00  Türk 
Lirası  olan  artışın  yarısını  hatta  tamamını 
geçen  bir  kesinti  ile 
karşı  karşıya  kalmışlardır.  Her  çalışan 
kadro  ve  derecesine 
göre  5.  aydan  itibaren 
vergi  dilimine  takılarak  maaş  ve  ek  ücretlerinden  %5'lik  kesintiye  maruz  kalmışlardır.  Bu  zamana  kadar 
hiç  görülmüş  şey  değildir.  Yardımcı  hiz¬ 


metler  kadrosunda  8. 
derecede  çalışan  ve  ek 
ücreti  vs.  ücreti  olmayan  bir  hizmetli  ve  memur  2014  dün  11.  ayında  vergi  dilimine 
girmiştir.  2015  Yılında 
yapılan  %3+3  ücret 
artışına  karşılık  vergi 
dilimi  12.000  Türk  Lirası  ile  2104  yılından 
farklı  olmayacağı  bellidir.  Yazımızı  okuyup 
ta  her  çalışan  memur; 
e-bordrodan  2014  yılına  ait  maaş  ve  ücretlerindeki  vergi  dilimine 
girdiğini  ayı  kontrol  ederek  kesintilerin  kaçar  lira  olduğunu  takip 
edebilirler.  2015  yılında  da  Tam  Gün  Tam  Yıl 
Eğitim  uygulamaları 
yapan  okullarında  müdür  ve  müdür  başyardımcıları  5.ve  6.  ayda, 
normal  okullardaki 
idareciler  7.  ve  8.  ayda, 
ücretini  tam  alan  öğretmenlerde  8.  ve  9. 
ayda,  8.  Derecedeki 
memur  ve  hizmetliler¬ 
de  yine  11.  aydan  itibaren  vergi  dilimine  gireceklerdir.  Yetkili  sendika  memur-sen  böylece  yetkisini  sözleşme  masasında  gereği 
gibi  kullanmamıştır. 
2014-2015  yıllarında 
çalışanların  ekonomik 
haklarının  kaybına  sebep  olmuştur.  Yetkili 
Sendikanın  2016-2017 
yılları  için  de  çalışanlar 
arasında  dengesiz  ücretler  için  denge  ve  ücret  artışı  politikaları 
geliştirmediği  aşikardır.  Görünen  o  ki, 
2016-2017  yılları  da 
memurun  kayıp  yılları 
olacaktır. 

Öte  yandan  Yönetici  Atama  Yönetmeliğine  verilen  destekle 


Milli  Eğitim  de  çalışanların  hayrına  olmayıp, 
kazanılmış  hakların 
geri  alınmasına  sebep 
olmuştur.  Daha  iki  sene  önce  yöneticilik  sınavı  yapılarak  atama 
yapılırken,  Yeni  Atama 
Yönetmelik  doğrultusunda  8  bine  yakın  yönetici,  yöneticilik  görevinden  alınmıştır.  Peki, 
görevinden  alınan  yöneticilerin  yerine  kimler  görevlendirilmiştir? 
Yetkili  Sendikaya  taraf 
olanlar,  zafiyet  içerisinde  olanlar  ve  bir  iki 
tane  örnek  göstermek 
için  taraf  olmayanlar 
ile  taraf  olsalar  da,  olmasalar  da  işlerini 
yaptıranların  görevlendirilmeleri  4  sene  uzatılmıştır.  Bu  arada 
yöneticilik  görevinden 
alınan  yöneticiler  için 
de  yargı  kararı  olmasına  rağmen  değerlendirme  bahaneleriyle 
tekrar  görevlerine  başlatılmamaktadır.  Bu  da 
Milli  Eğitimde  çalışanlar  arasında  gerginliğe 
sebep  olmaktadır.  Yetkili  Sendika  eğitim  çalışanlarının  haklarını 
korumak  ve  savunmak 
yerine  işin  kolayını  seçip,  adam  kayırmayı 
kendine  görev  saymıştır.  Hâkimiyetin  ele  geçirilmesi  ve  devamının 
sağlanması  adına  yapılan  tüm  uygulamalara  destek  vermekle, 
görevleri  uzatılan  yöneticilerin  bile  kazanılmış  haklarının  elinden  alınmasına  göz 
yummuştur. 

Eğitim  çalışanları 
artık  bunu  görüyor  ve 
biliyor.  Hizmetliye  ayrı,  memura  ayrı,  öğretmene  ayrı  ve  bölgelere 


göre  ayrı  yapılan  boş 
vaat  ve  tehditlere  karşı 
eğilmeden  kendi  iradesini  kullanarak  zafiyet  içerisinde  olmayacaktır.  Eğitim  çalışanları  olarak;  yılma¬ 
dan,  bıkmadan,  yorulmadan;  fikri  hür,  vicdanı  hür,  irfanı  hür  nesiller  yetiştirmeye  devam  edeceğiz.  Birlik  ve 
beraberlik  içersinde 
milletimizin  milli  ve 
manevi  değerlerine  önem  veren  "Adam  Gibi"  sendikamızla  "Onurlu  Duruş’umuzu 
devam  ettireceğiz. 

Türk  Eğitim-Sen 
olarak  isteğimiz  kendimizin  istikbali  değil, 
eğitim  çalışanları  arasında  ayrımcılık  yapılmadan  üyelerimizin 
haklarının  korunması, 
yarınımızın  geleceği 
gençlerin  yetişmesin¬ 
de  temel  taşı  olan  okullarımızın  başarısı¬ 
nın  artırılmasında  öncü  olacak  okul  yöneticilerinin,  hakkaniyet 
ve  başarısı  temel  alınarak  görevlendirmelerin  yapılmasını  sağlamaktır.  Değerli  Taşovalılar  ileriki  günlerde  Taşova'da  eğitim 
camiasında  yapılan 
tüm  haksızlıkları  ve 
hukuksuzlukları  belgeleri  ile  birlikte  siz  değerli  kamuoyuna  duyurmaya  devam  edeceğiz. 
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Boraboy  Gölü  Kır  Evleri 
gelecek  sezona  hazır 


Boraboy  Gölü, 
ilçemize  19  kilometre  uzaklıkta  eşsiz  manzarası 
ile  ziyaretçilerini  adeta 
büyülüyor. 

Boraboy  köyü  ile  göl 
arasındaki  asfalt  düzgün 
bir  hale  getirilmiş.  2015 
yılında  yapılan  içme  suyu 
ve  kanalizasyon  ihalesi 


tamamlanmış  yine  göl 
çevresindeki  aydınlatma 
yeraltına  alınarak  geçiş 
yolları  ışıklandırılmış. 

Geçtiğimiz  yıl  Tabiat 
Parkı  ilan  edilen  Boraboy 
gölünde;  hafta  içi  de  olsa 
ziyaretçi  eksik  olmuyor. 
Sıcakların  mevsim  normallerinin  üzerinde  sey¬ 


rettiği  bu  günlerde  yurtdışı  gurbetçilerimizin  yoğunluğu  gözleniyor. 

1960'h  yıllarda  yapılan  bungalov  evler  ypılan  tadilatlarla  varlığını 
sürdürürken,  bu  yıl  10  adet  kır  evi  daha  yapılmış. 
Her  birine  çiçek  ismi  ve¬ 


rilen  kır  evleri  kart  okuyucu  sistemi  ile  açılıyor  ve 
ferah  balkonu  ile  son  derece  lüks  bir  donanıma 
sahip.  Kır  evlerinin  yapımında  son  aşamaya  gelinmiş  olup,  2016  turizm 
sezonunda  hizmete  açılacak. 


30  Ağustos  törenlerle 


30  Ağustos  Zafer  Bayramı  ve 
Türk  Silahlı  Kuvvetleri  Günü'nün 
93. yıldönümü  tüm  yurtta  olduğu 
gibi  ilçemizde  de  yapılacak  bir 
etkinlikle  kutlanacak. 

30  Ağustos  2015  Pazar  günü 
saat  09.00'da  Atatürk  Anıtı  önünde 
başlayacak  törende  Kaymakamlık, 
Garnizon  Komutanlığı  ve  Belediye 


Başkanlığının  Atatürk  Anıtına 
çelenklerin  sunulmasından  sonra 
saygı  duruşu  ve  İstiklal  Marşı 
okunacak  ve  günün  anlam  ve 
önemini  belirten  konuşmayı 
müteakiben  Kaymakamlık  Sosyal 
Yardımlaşma  ve  Dayanışma 
Vakfında  tebrikler  kabul  edilecek. 


SAMİMİYET 

Şehitlik  ister.  Bakanım 
Esastan  mı  sorarım? 

Çünkü  seni  pek  tanırım 
Acep  var  mı  samimiyet? 

Erken  seçim  coşturuyor 
Takiyelik  kuduruyor 
Kaç  şehid  var  sorduruyor 
Acep  var  mı  samimiyet? 

İnanmıyor  size  taban 
Gaf  yaparsın  zaman,  zaman 
Günlük  ağlar  benim  anam 
Acep  var  mı  samimiyet? 

Sülalende  şehid  var  mı? 
Benden  başka,  soran  var  mı? 
Sardırırsın  makarayı 
Acep  var  mı  samimiyet? 

Bizim  sistem  Cumhuriyet 
Bozdurmayız  size  elbet 


Sevgi  Avcı  vefat  etti 


Haziran  da  oldunuz  ret 
Acep  var  mı  samimiyet? 


Turgut  der  ki:  tanı  halkım 
Bu  deşifre  gerçek  tanım 
Gel  şehid  ol  ey  Bakanım 
Acep  var  mı  samimiyet? 


YARALAMA 

Mevlam  beni  yaralama 
Evladımdan  aralama 
Rüzgar  beni  yaralama 
Vatanımdan  aralama 


İlçemiz  eski  Radyocu  esnaflarından  ve  1984-1989  dönemi 
İl  Genel  meclisi  üyelerinden  Bahattin  Avcı  nın  kızı  Taşova  eski  nüfus  memurlarından  Sevgi  Avcı 
genç  yaşında  hayatını  kaybetti. 

Merhumenin  cenazesi  22  Ağustos  2015  Cumartesi  günü  Mer¬ 


kez  çarşı  camiinde  öğle  namazına 
müteakiben  kılınan  cenaze  namazından  sonra  Andıran  köyünde 
defnedildi. 

Merhumeye  Cenab-ı  Allah'tan 
rahmet,  kederli  ailesi  ve  yakınlarına  sabırlar  dileriz. 


Karabağ  camındır 
Damarımda  akan  kanimdir 
Mevlam  beni  yaralama 
Evladımdan  aralama 

Zöhre  Soyal 


Vali  İbrahim 
Halil  Çomaktekin 
bugün  ilçemizde 


İlimiz  Valisi  İbrahim  Halil 
Çomaktekin  ilçemizin  önemli 
gurup  yollarından  olan  ve 
Alçakbel,  Şeyhli,  Korubaşı, 
Kavaloluğu,  Karlık  ve  bir  çok 
mezrayı  birbirine  bağlayan  32 
km.lik  yol  inşaatında  incelemelerde  bulunacak. 

25  Ağustos  2015  Salı 


günü  (bugün)  ilçemize 
gelecek  olan  Vali  İbrahim  Halil 
Çomaktekin  ve  beraberindeki 
heyet,  Destek-Şeyhli  yolu  14. 
Km. sindeki  Duayeri  mevkiindeki  törene  katılacak. 

Gurup  yolunun  bir  milyon 
altıyüzbin  liraya  malolduğu 
öğrenildi. 


Selçuk  Sayan’ın 


acı  günü 


İlçemiz  eski  esnaflarından  Selçuk  Sayan  (Tiryakioğlu),  eşinin  ölümü  ile  sarsıldı. 

Bir  süredir  kanser  tedavisi  görmekte  olan  Şükrüye 
Sayan  (49)  18  Ağustos  2015 
Salı  günü  tedavi  görmekte  olduğu  Şerefeddin  Sabuncuoğlu  Eğitim  ve  Araştırma  Hastanesinde  genç  yaşında  ha¬ 


yatını  kaybetti. 

Merhumenin  cenazesi  18 
Ağustos  günü  Merkez  Çarşı 
Camiinde  ikindi  namazı  sonrası  kılınan  cenaze  namazına 
müteakiben  Tekke  köyü  kabristanlığında  toprağa  verildi. 

Merhumeye  Cenab-ı  Allah'tan  rahmet,  kederli  ailesi 
ve  yakınlarına  başsağlığı  dileriz. 


Genel  Kurul  ilanları: 
170.00  TL 

Doğum,  teşekkür  ve  kutlama 
50.00  TL 

Zayii  ilanları:  20,00  TL 
Tüzük  ilanı:  300  TL 
(Fiyatlara  KDV  Dahil  Değildir) 


Yurtiçi  6  Aylık:  20.00.  TL 
Yurtiçi  12  Aylık:  35.00  TL 
Yurtdışı  6  Aylık:  35  EURO 
Yurtdışı  12  Aylık:  75  EURO 

2014  «ılı  Kısmi  ilânların  Irk  sütunda  samimi 
9,<rt  TL 

Tapu  trsril.  icra  ilanlarının  Irk  sütunda  santimi 

_ MS  Tl _ 
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Bir  zamanlar  bir  pasaj  vardı 


1981  yılı  ilçemizin  Pasaj  ile  yeni  tanıştığı  yıl.  Samsun  caddesi  (Atatürk  Bulvarı) 
ile  Oteller  caddesi 
(Cumhuriyet  caddesinin  kesiştiği  kavşak 
o  zamanda  Taşova'nın 
hem  kalbi  hem  beyni  idi. 

O  yılların  moda 
tabiri  pasaj  şimdilerde 
pek  kullanılmıyor.  Pasajların  yerini  artık  plazalar,  rezidanslar  almış.  34  yıl  öncesinin  ticari  anlayışı  ve  o  samimi  ortam  da  yok  olmuş. 

Müteahhitliğini 


Niksarlı  merhum  Şahin 
ustanın  yaptığı,  1977 
de  başlayan  ve  1981 
sonlarında  tamamlanan  540  metrekare  3 
katlı  devasa  iş  hanı  bir 
çok  resmi  ve  özel  kurumlan  ağırlamış.  Merhum  Hüseyin  Altun'un 
adını  taşıyan  pasajın 
ikinci  katı  bir  diş  hekiminin  muayenehanesi  dışında  boşalmış 
durumda.  Üçüncü  katında  ise  Atatürkçü  Düşünce  Derneği  ve  Yeşilırmak  Derneği  faaliyet  gösteriyor. 

Birinci  katında 


bir  dönem  20  iş  yerinin 
bulunduğu  pasajda  yapılan  tadilat  ve  birleştirmeler  ile  dükkân  sayısı  beşe  kadar  düşmüş.  Değişmeyen  tek 
iş  yeri  merhum  Fikri 
Yazgan  ile  başlayan, 
Mesut  Başaran  ile  devam  eden  ve  halen  Nimet  Kırım'ın  işlettiği 
çay  ocağı. 

Hüseyin  Altun 
Pasajı  34  yıllık  sürede 
bakalım  hangi  resmi  ve 
özel  kurumlan  barındırmış;  İlköğretim  Müdürlüğü  (şimdiki  İlçe 
Milli  Eğitim  Müdür¬ 


lüğü),  TEK  (şimdiki  YE- 
DAŞ),  Özel  Amasya 
Sürücü  Kursu),  Yeni 
Taşova  gazetesi,  Tekel 
bayii  Özgür  Ağış,  Manav  Hanefi  Güngör, 
Seyfettin  Usta  (AmasyalI  buzdolabı  tamircisi),  Bakkal  Fazıl  Güven, 
Saatçi  Erdeniz  Gözaydın,  Televizyon  tamircisi  Abdurrahman  Eren,  Tekel  bayii  Nazmi 
Küçük,  Ayakkabı  tamircisi  Sebahattin  Telli,  Berber  Halil  Darı, 
merhum  Terzi  Mehmet 
Koksal,  merhum  Terzi 
Nazım  Güner,  merhum 
Terzi  Mithat  Eriş, 


Gömlekçi  Ali  Pehlivan- 
türk,  merhum  Terzi  Ahmet  Önder,  Terzi  Halis 
Kahriman,  Diş  hekimi 
Serdar  Erokyar,  Diş 
teknisyeni  Mehmet  Özel,  Diş  Hekimi  Ercan 
Topçu,  Taşova  Televizyonu,  Dr.  Osman  Gürer,  Eczacı  Birsel  Yener,  Dr.  Metin  Özdemir, 
İnşaat  Mühendisi  Galip 
Yolaçan,  Türk  Telekom 
İnternet  evi,  Memur 
Sen,  Taşova  Eğitim  ve 
Sosyal  Kalkındırma 
Vakfı,  Hayvan  alım-satımcısı  Muharrem  Baş- 
yurt. 

Bir  anekdot: 

Yaklaşık  on  yıl 
süre  ile  kaldığımız 
matbaamızın  bulunduğu  Hüseyin  Altun 
pasajından  1991  yılında  Emektar  Caddesi 
(sobacılar  arası)na  taşınma  kararı  vermiştik. 
İnternet  gazeteciliğinin  olmadığı  o  yıllarda  gazetemizin  135'i 
Avustralya,  Libya,  Suudi  Arabistan  Avrupa'nın  farklı  ülkeleri  ve 
345  yurt  içi  olmak  üzere  480  abonesi  vardı. 
O  dönemlerde  EN- 
KA'da  çalışan  ve  yurt 
dışında  bulunan  Mehmet  Altun  izine  geldiğinde  bu  duruma  çok 
kızmış  ve  kardeşi  İsmail  Altun'a  şu  anlamlı 
sözleri  söylemişti:  "Aslanım  insan  bunların 
buradan  taşınmasına 
hiç  razı  olur  mu?  Babamızın  ismi  gazete  sayesinde  4  kıtada  okunuyordu." 


Gıda  Tarım  ve  Hayvancılık 


Özgen  ailesinin 


Bakanlığı  II  Müdürlüğünden 
beklenen  açıklama  geldi 


Vatandaşlar  arasında 
"Yine  bililerine  peşkeş  mi 
çekiliyor",  "Kel  Ali'nin  bağına  döndürdüler  vatanı" 
gibi  değişik  yorumlara  sebep  olan  ilçemize  bağlı 
Dörtyol  köyüne  ait  meradaki  ağaç  kesimi  köylünün 


ve  çevre  duyarlılığı  olan  insanların  tepkisine  neden 
olmuştu. 

Taşova-Amasya  devlet  kara  yolu  dokuzuncu  kilometresinde  yaklaşık  1 
aydır  yapılan  ağaç  kesimi 
konusunda  bir  bilgi  alına¬ 


mamış  ve  vatandaşların 
kafası  karışmıştı.. 

Tarım,  Gıda  ve  Hayvancılık  Bakanlığı  Amasya 
İl  Müdürü  Lokman  Gültekin  ilimizde  uygulanmakta 
olan  mera  amenajman  ve 
ıslah  projeleri  içerisinde 


yer  alan  Taşova  ilçesi  Dutluk-Dörtyol  köyleri  meralarında  yürütülen  ıslah  çalışmalarını  yerinde  inceledi. 

Konu  ile  ilgili  bir  açıklama  yapan  Gültekin; 
"Taşova  ilçesi  Dutluk- 
Dörtyol  köyleri  mera  ıslahı 
ve  amenajmanı  projesi 
2015  yılında  başlamış, 
2019  yılı  sonuna  kadar  devam  edecek  olup  proje 
kapsamında  toplam  1977 
dekar  alanda  ıslah  çalışması  yürütülecektir.  2015 
yılı  için  710  dekar  alanda 
çalı  ve  ağaç  sökümü,  tesviye  ve  toprak  ıslahı  yapılacak  alan,  yapay  mera  tesisi  kurulmasına  hazır  hale 
getirilecektir.  710  dekar 
alan  içerisinde  doğal  gölgelik  alanlar  belirlenmiş  olup  düzenlenecek  2  adet 
hayvan  içme  suyu  tesisi 
yapılacak,  1  adet  doğal  göl 
alanı  ıslah  edilecektir." 
Dedi. 


•  •  ••  .  ^  ••  •• 

uzuntulu  gunu 


İlçemiz  Yatılı  Bölge  Ortaokulu  (YABO)  öğretmeni 
Metin  Özgen,  Mehmet  ve 
Osman  Özgen'in  anneleri  Emine  Özgen  (83)  vefat  etti. 

Merhumenin  cenazesi 
19  Ağustos  2015  Çarşamba 
günü  Yeşilyurt  (Sepetlioba) 
köyünde  öğle  namazını  mü- 


teakiben  kılınan  cenaze  namazının  ardından  köy  kabristanlığında  toprağa  verildi. 

Merhumeye  Cenab-ı 
Allah'tan  rahmet,  kederli 
ailesi  ve  yakınlarına  baş 
sağlığı  dileriz. 


ZAYII- 

Nüfus  Kimlik  Kartımı  kaybettim.  Hükümsüzdür. 

Hatice  Delil 


ZAYII- 

Nüfus  Kimlik  Kartımı  kaybettim.  Hükümsüzdür. 

Murat  Delil 
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Sezona  Hazırız. 


Yaz  Kuran  Kursları 


Transferlerimiz  sürecek 


Erkekler  Hentbol 
Süper  Lig'de  mücadele 
eden  Taşova  Hentbol 
Spor'un  kulüp  başkanı 
Ömer  Sayar,  transfer 
çalışmalarının  süreceğini  söyledi. 

Sayar,  takımın  ilçe  stadyumunda  yaptığı  çalışmayı  izleyip, 
teknik  heyet  ve  sporcularla  görüşerek  ça¬ 


lışmalar  hakkında  bilgiler  aldı.  Burada  gazetemize  açıklama  yapan  Sayar,  yeni  sezonda  geçen  sezonki 
başarının  üstüne  çıkmak  istediklerini  belirtti. 

Geçen  sezon  ilk 
defa  mücadele  ettikleri 
Süper  Lig'de  başarılı 
bir  sezon  geçirdiklerini 


vurgulayan  Sayar,  elde 
ettikleri  bu  başarının 
sorumluluklarını  daha 
da  artırdığını  ifade  etti. 

Yeni  sezon  öncesi 
teknik  heyetle  görüşüp 
bazı  oyuncularla  yollarını  ayırdıklarını  dile 
getiren  Sayar,  "Taraftarlarımızın  beklentilerini  karşılamak  ve  yeni  sezonda  bir  önceki 


sezon  yakaladığımız 
başarının  üstüne  çıkacak  güçte,  kalitede  yeni  birtakım  oluşturmak 
için  yaptığımız  yoğun 
temaslar  sonucu  takım 
ruhumuza  uygun  kalitede  iki  yabancı,  üç 
yerli  oyuncuyu  kadromuza  kattık"  dedi. 

Küçük  bir  ilçe  takımı  olarak  kendilerinden  büyük  bütçeleri 
ve  imkanları  olan  kulüplerle  mücadele  ettiklerini  anlatan  Sayar, 
"Bu  onurlu  mücadelemizde  bizi  maddi  manevi  olarak  destek  olan 
ve  hiçbir  zaman  yalnız 
bırakmayan  cefakar, 
fedakar  seyircilerimize 
hasseten  teşekkür  ediyoruz.  Ayrıca  takıma 
takviye  anlamında  transfer  çalışmalarımız 
devam  ediyor"  şeklin¬ 
de  konuştu. 


AAKTAŞ 

Doğalgaz  Tesisatı,  Kaı 


DOGAIGAZ 

MÜHCNDİSIİK 


Doğalca/  Tesisatı,  Kat  Kalorifer  Tesisatı 
Sıhhi  Tesisat,  Yerden  Isıtma  Sistemi 
İVaillant  \lv  I  AŞ  Doğalgaz  hesaplı  kombi 
($4  BOSCH  sistemleri  ile  hizmetinizde 

“Haftanın  7  günü  açığız" 

Buderus  ücretsiz  keşif.  Tüm  Kombilerde  peşin 
^baymak  fiyatına  kredi  kartına  9  taksit  imkanı 

üûş  deyaiyaye  hzŞlculUJiAûst  io+tsıo.  (şiUniyo^uuş,, 

itesi  tüAİü  ^JisufeUeAÂniş,  için  deoantlc  ^cu^ooo,  'doyuş. 
Muammer  Gökçe  Oğuzhan  Aktaş 

0507  780  34  34  0533  730  73  93 

İlçe  Meydanı  Kadir  Torun  Cad. 

No:  31/A-TAŞOV  A 


İLYAS  OZDEMIR 

(Emekli  Öğretmen) 

0535  985  17  69 

(Taşova  Şube  Sorumlusu) 


Yolculuğunuzun  keyfini  çıkarın. 


Tel:  0358-512  20  60 
Recep  Kaya  Cep:  0533  232  72  39 
Eren  Kaya  Cep:  0539  947  79  09 

TAŞOVA 

08:15  SAMSUN  09:00  İSTANBUL 
10:30  SAMSUN  19:30  İSTANBUL 
14:00  SAMSUN  20:00  İSTANBUL 
17.30  SAMSUN 


Belge  dağıtım  töreni  yapıldı 


İlçemiz  Seyyid 
Nurettin  Alparslan  Kız 
Kur'an  Kursu  veda  ve 
belge  dağıtım  töreni 
düzenlendi. 

Müftülük  konferans  salonunda  düzenlenen  programa;  Belediye  Başkanı  Bayram 
Öztürk,  Milli  Eğitim 
Müdürü  Mustafa  Tü- 
mer,  İl  Genel  Meclis  üyeleri,  kurum  müdürleri  ve  öğrenci  velileri  ile 
vatandaşlar  katıldı. 

Yaklaşık  iki  ayda 
üç  dönem  halinde  düzenlediğimiz  yaz 
Kur'an  kurslarının  son 
günü  olduğunu  belirten  Müftü  Harun  Yılmaz  "Taşova  genelin¬ 
de  yaklaşık  bin  dört 
yüz  civarında  öğrencilerimiz  iki  ay  boyunca 
üç  dönem  halinde 
kurslara  devam  ettiler. 
Bu  öğrencilerimizin  bir 
kısmı  Kur'an-ı  Kerime 


geçti.  Okuyanlar  daha 
güzel  hale  getirdiler, 
bir  kısmı  ezberlerini 
geliştirdi. 

Bizim  olmazsa 
olmazlarımızdan  biri 
olan  kitabımız  Kur'an-ı 
Kerimin  öğrenilmesi  ve 
öğretilmesi  hayatımızın  en  hayırlı  bir  faaliyetidir.  Peygamber  Efendimiz;  "Sizin  en  hayırlınız  Kur'an-ı  Kerimi 
öğrenen  ve  öğretendir."  diyor.  Bizim  kurslarımızdaki  hedefimiz; 


ne  kadar  fazla  insana, 
özellikle  çocuklarımıza 
öğretebilmek  ve 
Kur'an’dan  sureleri  ezberleterek  ,  o  surelerin 
manalarını  anlayarak, 
hayatına  bazı  pratikler 
yansıtma  amacıdır" 
dedi. 

Program  Kur'an-ı 
Kerim  okunması  ile 
başlarken,  ilahi  ve  şiirlerin  okunması  skeçler,  sema  gösterisi  ve 
belge  dağıtım  töreni  ile 
sona  erdi. 


Ladik  yolunda  araç  yandı 


İlçemizde  22  Ağustos  2015  Cumartesi 
günü  saat  12.00  sularında  hareket  halindeki  otomobil  alev 
alması  sonucu  tamamen  yandı. 

Taşova'dan  Ladik 
istikametine  giden 
Mehmet  Korkmaz  (54) 
idaresindeki  41  TG 
401  plakalı  otomobil 
Mercimek  köyü  yakınlarında  bilinmeyen  bir 
nedenle  alev  aldı. 

Sürücü  otomobili 
durdurarak  dışarı  çıka¬ 


rak  itfaiye  ekiplerine 
haber  verdi. 

Taşova  Belediye 
itfaiyesi  ve  Orman  İşletme  yangın  söndürme  ekiplerince  otomo¬ 


bil  söndürüldü. 

Otomobil  kullanılamaz  hale  gelirken,  ölen  ya  da  yaralanan  olmadı. 


Kaymakam  Pmarı’nda 


kaza,  2  kişi  yaralı 


İlçemiz  Kaymakam  pınarı  mevkiinde 
meydana  gelen  trafik 
kazasında  iki  kişi  yaralandı. 

Amasya  istikametinden  Taşova  istikametine  giden  Taşova 
Orman  İşletme  şefliğine  ait  Dilaver  Yıldırım’ın  (52)  kullandığı 
05  DD 143  plakalı  kamyonet  Kale  çevriği 
mevkiinde  sürücünün 
direksiyon  hakimiyetini  kaybetmesi  sonucu  yol  kenarındaki 
istinat  duvarına  çarpa¬ 


rak  durabildi.  (30)  yaralandı. 

Meydana  gelen  Yaralılar  Taşova 

kaza  sonucu  sürücü  ile  Devlet  hastanede  te- 
birlikte  Cengiz  Duman  davi  altına  alındı. 


DÜĞÜNE  DAVET 

Kızımız 

Linine  koçlıisarın 
dügiin  (»reni  28  Ağustos  2015  Cuma 
akşamı  l  oru  ular  llavuzbaşı’nda  yapılacaktır. 
Tüm  sevenlerimizi  İni  mutlu  günümüze 
bekliyoruz 

Gönül-Fahri  Koçhisar 

(llalk  llankası  Lmckli  1'crsoncli) 


